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Sterven is je hand uitsteken naar God
en weten dat Zijn hand
klaar staat om je op te vangen.

Door haar leergierigheid en intelligentie kreeg
ze gelegenheid om allerlei studies te volgen,
het laatst bhehaalde ze het diploma theclogie
aan de universiteit van Utrecht en Nijmegen.
Haar bijvakken waren: de geschiedenis wvan
de spiritualiteit, de feministische theoclogie
en pedagogische wetenschappen. Maar haar
spirituele belangstelling was breder; ze verdiepte
zich in de wereldgodsdiensten en religieuze
stromingen. Ze volgde de ontwikkelingen daarin
op de voet en bleef dat tot op hage leeftijd doen.
In haar kamer stond een afbeelding van de Rune
van St. Patrick van lerland, je kon zien dat ze
deze kaart vaak in handen heeft gehad. Aan
de achterkant de - waarschijnlijk door haarzelf
overgeschreven - tekst:

At Tara today, in this fateful hour

I place all Heaven with its power.

And the Sun with its brightness,

and the Snow with_its whiteness,

and the Fire with all the strength it hath,
and the Lightning with its rapid wrath,
and the Winds with their swiftness
along their path,

and the Rocks with their steepness,

and the Earth with its starkness,

all these I place,

by God’s aimighty help and grace,
between myself and the powers of darkness.
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In dankbare herinnering

Zuster Theresiénne Marie
Johaﬁna Geertruida Buren

* Alkmaar, 18 maart 1928
T Amersfoort, 3 december 2019

Zuster Theresiénne Marie, Jacoba Geertruida
Buren, werd geboren in Alkmaar.

Ze was 12 jaar oud toen de oorlog uitbrak,
toen Nederland 5 jaar later werd bevrijd zag de
wereld er heel anders uit. Ze richtte zich op
ontwikkeling van haar talenten, haalde het
Godsdienstdiploma A, de hulpakte L.O. en de
akte Nuttige Handwerken.

In 1948 trad ze in bij onze congregatie, legde
in 1951 haar eerste geloften en in 1954 haar
eeuwige geloften af. Als kloosternaam koos ze:
Theresiénne Marie. Ze was er precles in dat
Marie niet werd afgekort tot M. Maria was
belangrijk in haar spiritualiteit, naast haar baar
stond een groot Mariabeeld dat een prominente
plek in haar kamer had. Wonderlijk om te zien
dat de linkervoet van Maria behoorlijk glad
afgesleten Is)

Een tekst die spreekt van de vele facettan van
het leven, de lichte en de donkere, de goede en
de kwade en van een vertrouwen op Gods hulp
in het omgaan daarmee.

De afgelopen jaren woonde zuster Theresiénne
Marie in Agnietenhove in Amersfoort. Ze was
op haar vrijheid gesteld, maar was ook blij met
een spontaan bezoekje en een goed gesprek. De
laatste periode ging haar gezondheid achteruit,
op dinsdag 3 december rond het middaguurnam
de Heer van alle leven haar tot zich. Op dinsdag
10 december hebben we haar te ruste gelegd
bij haar medezusters op de begraafplaats Onze
Lieve Vrouwe in Amersfoort.

We bidden dat ze geborgen mag zijn in zijn
genade, mag leven in zijn licht.



