
“ Ik weet aan wie ik mij heb toevertrouwd”



†
In dankbare herinnering aan 

Zuster Sibylla
Margaretha Maria Schomaker

* Groningen, 23 februari 1924

Geprofest als 
zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

 op 17 augustus 1945

† Amersfoort, 31 december 2025

Ik ben dankbaar voor de weg zoals hij was.
Met moeilijke en fijne momenten,

met donker en licht,
met vreugde en verdriet,

met eenzaamheid en samenzijn,
met teleurstellingen en verrassingen,

met onrust en vrede.

Ik ben dankbaar voor de weg
van de laatste dagen met contrasten

die het leven eigen zijn,
dankbaar voor het geschonken inzicht

en de ontvangen kracht.

Onnoembare, jij was het toch
die mij in stilte hebt begeleid?

Dat is wat ik wil blijven geloven.


